
NEEM MIJ NIET VOOR LIEF 
 
 
Woon in mij, werk in mij, leef in mijn ruime hart 
en in mijn buitenwijken, slenter eindeloos door mij,                         
maak vrij gebruik van al wat ik te bieden heb, maar 
 
neem mij niet voor lief. 
 
Denk niet: dit is mijn stad en dat is dat. Denk verder,  
laat in uw hoofd een daad ontstaan en voer die   
daad dan uit. Toe, toon initiatief, alleen of samen, 
 
neem mij niet voor lief. 
 
Nu vraagt u zich natuurlijk af waar ik naartoe wil.       
Groen, zeg ik, groen is het sleutelwoord. Hoe groener 
u mij kleurt, hoe beter ik mij voel. Grijs is geen optie,   
 
neem mij niet voor lief. 
 
Kom maar met energie uit zon en wind, plant bomen, 
leg een moestuin aan tussen het koude steen, plaats  
ledlamp, laadpaal, scheid uw afval zonder omhaal, 
 
neem mij niet voor lief. 
 
Er is zo veel wat u kunt doen. Alles is goed, ik kijk niet 
naar de omvang van het plan. Het gaat erom dat u mij 
onderhoudt en zuurstof geeft, zodat ik flink zal bloeien,      
 
neem mij niet voor lief. 
 
Ik wil een kerngezonde stad zijn; onder mij een schone 
bodem, boven mij een schone lucht. Een stad waarin  
ook later nog de vogels zingen over groen geluk. Dus: 
 
neem mij niet…… u weet het wel. 
 
 
Robert Grijsen 
 
 


